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De Aard van de Orde 

De Orde is niet ontstaan uit religie, macht of geloof. 
Er was geen oprichtingsvergadering, geen altaar, geen heilig boek. 
De orde is een gemeenschap van gelijkwaardigheid. 
Iedereen is welkom. Man, vrouw, non-binair, jong, oud, religieus of niet. 
Wie pijn kent, kent de taal van de Orde. De Orde kent geen leiders, geen rangen, geen 
geloften. Wie spreekt vanuit zijn eigen ervaring, spreekt met evenveel gezag als wie 
luistert. 
Er is geen hiërarchie, alleen de stille erkenning dat ieder mens een ander iets kan leren over 
overleven. 
Vandaag leeft de Orde niet in oude muren, maar in stilte, in kunst, therapie, muziek, 
herstelgroepen woorden, muziek en ontmoetingen. In groepen waar mensen eerlijk 
durven spreken. Een van die plekken is Traumamaatje, een open digitale ruimte voor 
herkenning, herstel en delen. Daar waakt Ambrosius Duuk als hoeder van de Orde: niet als 
leider, 
maar als bewaker van zachtheid, taal en licht. 
Zijn taak is eenvoudig en groot tegelijk: de stilte veilig houden, zodat de stemmen van 
lotgenoten gehoord kunnen worden. 
De Orde van de Gewonde Ziel is geen kerk in traditionele zin, 
maar een gemeenschap van mensen die het Heilige zoeken in het menselijke. 
Wij erkennen trauma niet als ziekte, maar als teken van overleving. 
Wij geloven dat elk litteken een schrift is waarin moed geschreven staat. 
De Orde is open voor iedereen die ooit iets gebroken heeft moeten dragen in zichzelf, in 
een ander, of in de wereld. 

De Orde van de Gewonde Ziel is geen geloof, maar een getuigenis. 
Geen kerk, maar een kring van mensen die weten dat overleven heilig is. 
Wij dragen onze wonden niet als schande, maar als insignes van waarheid. 
Wat in ons brak, heeft ons teruggebracht tot de kern. 
De Orde erkent dat elke ziel sporen draagt, van geweld, verlies, schaamte, stilte. 
Wij kiezen ervoor om niet te vergeten, maar te herinneren met eerbied. 
Wij bouwen geen muren van geloof, maar cirkels van aanwezigheid. 
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De essentie van de naam in drie geboden: 

1. De Ziel is heilig, ook in haar breuk. 
Niets van wat gewond is, verliest zijn waardigheid. 

2. De Wonde is onze leraar. 
Zij toont wat echt is, wat leeft, wat we nog kunnen dragen. 

3. De Orde is de Cirkel. 
Niet boven elkaar, maar om elkaar heen. 
In stilte, met adem, met menselijkheid. 

De Rangen van de Orde 

Er zijn geen hiërarchieën van macht, slechts cirkels van verantwoordelijkheid. 
Toch kennen wij drie symbolische graden van inwijding: 

1. De Drager 
wie de eigen wonden begint te erkennen, zonder schaamte. 
Deze fase is gewijd aan stilte, herkenning en getuigenis. 

2. De Wachter  
wie de stilte van een ander kan dragen. 
Deze fase is gewijd aan dienstbaarheid, luisteren en bewaken van waarheid. 

3. De Hoeder  
wie de beproeving omarmt als pad en symbool. 
Deze fase is gewijd aan wijsheid, begeleiding en het bewaren van de geest van de 
Orde. 

Geen graad is hoger dan de andere, elke fase is een ander gezicht van dezelfde waarheid. 

 

De Symbolen van de Orde 

Symbool Betekenis 

De gebroken cirkel Onvolmaaktheid als teken van trouw aan de waarheid. 

Het zilveren kruis met barst Het licht dat binnendringt door de breuk. 

De kaars Aanwezigheid van hoop zonder zekerheid. 
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De Gelofte van de Orde 

Elk lid hernieuwt eenmaal per jaar, in stilte of hardop, de volgende woorden: 

Ik zal niet oordelen over de vorm van een ander zijn pijn. 
Ik zal geen valse vrede zoeken door waarheden te verzwijgen. 
Ik zal aanwezig blijven, ook wanneer genezing uitblijft. 
Ik zal eer toekennen aan hen die overleefden. 
 

De Tempel van de Orde 

De Tempel hoeft geen gebouw te zijn. 
Elke ruimte waarin waarheid en veiligheid samenkomen is heilig: 
een woonkamer, een open veld, een kliniekkamer, of een digitale kring. 

De Wet van de Orde 

Er is slechts één wet: geen onwaarheid binnen de muren van de Orde. 
Wie komt, komt met open handen. 
Wie liegt, verbreekt niet een regel, maar het vertrouwen waarop de Orde rust. 
Vergeving bestaat, maar pas na erkenning. Zonder waarheid is er geen herstel. 

De Missie van de Orde 

De Orde van de Gewonde Ziel heeft als missie: 

• getuigen van waarheid in een wereld van maskers, 
• het helen van schaamte door delen van waarheid, 
• het beschermen van kwetsbaarheid als heilig goed. 
• Het vrijelijk delen van informatie via traumamaatje. 

De Orde zal stilte brengen waar lawaai heerst en menselijkheid waar systeemtaal regeert. 

Slotwoord 

Wij geloven niet in macht, maar in moed. Niet in heiligheid, maar in eerlijkheid. 
Niet in onkwetsbaarheid, maar in trouw aan het gewonde hart. 
Wie dit pad wil gaan, stapt niet in een orde van geloof, maar in een kring van 
overlevenden die elkaar herinneren aan de zin van zachtheid. 


